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Vanmorgen is het zover. Het is Heilig Avondmaal in 
de kerk. De dominee heeft er vorige week al over 
gepreekt. Sebastiaan is nieuwsgierig. Hij heeft het 
al vaker gezien, maar elke keer is het toch weer heel 
bijzonder. 
Gelukkig zitten ze een beetje voorin in de kerk, 
dan kan hij het goed zien als de dominee het brood 
breekt en de wijn inschenkt in de bekers. Hij heeft er 
vaak aan gedacht de afgelopen week. 

Papa en mama gaan ook altijd aan het Heilig 
Avondmaal. Hij heeft hen er deze week weer samen 
over horen praten. Straks uit de kerk zal hij vragen, 
of ze er over willen vertellen. 



4

Lezen
Lees met elkaar Lukas 22:7
7 En de dag der ongehevelde broden kwam, op dewelke het Pascha moest 
geslacht worden.
Vragen: 
>	Welk feest wordt er gevierd?
>	 Wanneer is dat feest voor het eerst gevierd?
>	Wat zijn ongehevelde broden?

Lezen
Lees met elkaar Lukas 22:14 -16
14 En als de ure gekomen was, zat Hij aan, en de twaalf apostelen met Hem.
15 En Hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd, dit Pascha met u te eten, eer 
dat Ik lijde;
16 Want Ik zeg u, dat Ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in 
het Koninkrijk Gods.

Gespreksvragen
>	Wat lees je over de apostelen in deze verzen?
>	�In vers 15 en 16 staan veel moeilijke woorden. Kijk naar vers 15. Wat zegt 

de Heere Jezus in dit vers tegen zijn apostelen?
>	�Wat kun jij vandaag leren van dat wat de Heere Jezus tegen Zijn apostelen 

zegt?

Bespreken 
>	 Waar moet je aan denken als deze teksten worden voorgelezen? 
	 Schrijf of teken dat in het vak hieronder.

>	 Vertel om de beurt wat je in het vak hebt getekend of geschreven. 

>	� De juf of meester leest het vers nog een keer. Ontdek je nog nieuwe ding- 
en? Schrijf of teken ze in het vak hieronder:

>	 Wat hebben jullie met elkaar geleerd van deze verzen? 
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Lezen 
De meester of juf leest de tekst hardop langzaam voor. Luister goed!

Lukas 22:17 en 18
17 En als Hij een drinkbeker genomen had, en gedankt had, zeide Hij: Neemt 
deze, en deelt hem onder ulieden.
18 Want Ik zeg u, dat Ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat het 
Koninkrijk Gods zal gekomen zijn.
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Lezen
 Lees met elkaar Lukas 22:19
19 En Hij nam brood, en als Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het hun, zeggende: Dat 
is Mijn lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.

Bespreken/Vragen 
> 	Probeer deze tekst in je eigen woorden te zeggen en vertel dat tegen wie naast je zit.
> 	Hoe noemt de Heere Jezus het brood?
> 	Waarom gebruikt Hij dit voorbeeld?
> 	Hoe heeft de Heere Jezus Zijn lichaam gegeven?
> 	Wat betekent: gedachtenis?
> 	Er staat: Doet dat. Wat moeten de discipelen doen?
> 	Wat betekent dat voor ons?

Lezen 
De meester of juf leest de tekst hardop langzaam voor. Luister goed!
	
Lukas 22:20
20 Desgelijks ook de drinkbeker na het Avondmaal, zeggende: Deze drinkbeker is het 
Nieuwe Testament in Mijn bloed, hetwelk voor u vergoten wordt.

> Waar moet je aan denken als de tekst wordt voorgelezen?
	 Schrijf of teken dat in het vak hieronder.

Vertel om de beurt wat je in het vak hebt getekend of geschreven.

De juf of meester leest het vers nog een keer. Ontdek je nog nieuwe dingen?
Schrijf of teken ze in het vak hieronder.

Wat hebben jullie met elkaar geleerd van dit vers?

Bespreken
Gesprek over het Heilig Avondmaal

Je hebt nu veel gelezen en geleerd over het Heilig Avondmaal.

Schrijf of teken in het vak hieronder: 
> 	Wat je moeilijk vindt bij het Heilig Avondmaal.
> 	Wat je mooi vindt bij het Heilig Avondmaal.
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